
 

 

Mijn naam is Annelies Hupkes, ik ben 

66 jaar en teken al ruim 20 jaar 

mandala’s. 

Ook geef ik cursussen en workshops 

mandala tekenen, bij mij thuis in Bilthoven. 

Het tekenen van mandala’s is voor mij een manier 

om tot rust te komen, te ontspannen, maar ook om mijn 

gevoelens te uiten en een plek te geven; het geeft me een houvast 

en energie. Door het tekenen kan ik mijn emoties vorm geven en 

kan ik  heel veel situaties beter aan. 

Mandala tekenen is voor mij helend!  

Mandala is een woord uit het Sanskriet (oud Indiaas) en betekent 

magische cirkel. Deze cirkel begrenst het speelveld en geeft vrijheid 

en veiligheid, waarbinnen je kunt tekenen, kleuren en jezelf uiten 

of laten zien. De vaak symmetrische figuren en symbolen helpen 

om je gevoelens/gedachten te ordenen en er kleur aan te geven. 

Het plezier, wat ik hier aan beleef, is ook fijn om met anderen te 

delen en om samen op ontdekkingstocht te gaan; ook als je totaal 

geen teken-ervaring hebt!  

Tijdens de cursussen geef ik informatie over mandala's , hun 

oorsprong, achtergrond hun symmetrie en interpretatie en ik rijk 

mogelijkheden aan om tot een ontwerp te komen en te kleuren.  



Ik start altijd met een ontspanningsoefening 

of korte meditatie om zo ontspannen te 

kunnen genieten van wat er op papier 

ontstaat. 

Het maken van een mandala is niet alleen 

leuk en verrassend, maar ook heel persoonlijk 

en werkt op zichzelf al ontspannend en meditatief.  

(Ik noem de cursussen “een cadeautje voor je zelf”!) 

In de mandala’s, die ik hier laat zien, kan iedereen zien hoeveel 

mogelijkheden er zijn en hoe de hele wereld één grote 

inspiratiebron is:  de natuur, de seizoenen, religies, culturen, 

kunstuitingen, architectuur en geschiedenis.  

Zo verdiepte ik me de kleuren en vormen van indianen, de 

symmetrische figuren van de islam, de ‘dot-painting’ van de 

Aboriginals en het Keltische vlechtwerk. Het tekenen heeft mijn 

ogen geopend en gemaakt dat ik nog meer van de wereld om mij 

heen kan genieten. 

Ik hoop dat de tekeningen, die hier hangen u een beeld kunnen 

geven van al die inspiratie en de weg die ik afgelegd heb.  

Ik gebruik hoofdzakelijk kleurpotloden, 

soms een fineliner en pastelkrijt (voor 

achtergronden).  

 

Vriendelijke groet, Annelies Hupkes 


