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Lente 

Een witte ochtend, eerste dooi 

de lucht wit-grijs, egaal gespreid 

en aan de lange horizon 

welt nu een witte zon. 
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Geen wind, beweging of geluid. 

Er botten waterdruppels uit; 

aan iedre tak en iedre struik 

zijn knoppen licht. 

 

Een hartstochtsloze en totale aanwezigheid 

maakt zich nu kenbaar en het is 

of in een diepe adempauze van de tijd, 

dichtbij, een pasgeboren kind 

zich stil, volmaakt en ademend bevindt 

-M. Vasalis- 

 

 

 

 

Fris groen schiet omhoog, knoppen 

barsten open, zeker op warme 

zonnige dagen. Prachtige helblauwe 

hemel, soms grauwe dagen met 

regen, de lente is in aantocht! 

 

Pasen valt vroeg dit jaar, in ons 

Therapeuticum zal een bijzondere 

lezing zijn van Jana Loose op 

24 april, zie verderop in de 

nieuwsbrief de aankondiging. 
 

 

Ook nieuwe gezichten, we zijn erg blij met onze doktersassistente Daniëlle en 

nog een nieuw gezicht, Brigitte die als schildertherapeut naar Liane Collot 

d'Herbois bij ons komt werken en cursussen gaat aanbieden. Verder een stukje 

van het bestuur van onze stichting. De Primula, sleutelbloem, in de spotlight, 

expositie van Annelies Hupkes, en natuurlijk weer een heerlijk recept van onze 

natuurvoedingskundige Simone. 

Fijne Paastijd!  

 

                        van het bestuur 

Patiëntenfonds en donaties 



 

Eén van de waardevolle aspecten van het therapeuticum is de onderlinge 

verbondenheid, zowel tussen de huisartsen en therapeuten, als tussen de 

patiënten. Patiënten en betrokkenen van het therapeuticum hebben 

bijvoorbeeld geld aan het patiëntenfonds gedoneerd. 

  

Als u waarde ziet in antroposofische therapie, maar dit nu niet kunt betalen, 

kunt u in aanmerking komen voor een lening of schenking uit dit fonds.  U 

dient dit eerst te bespreken met uw behandelaar, vervolgens kunt u contact 

opnemen met de penningmeester van de stichting Ferrant voor verdere 

afstemming (Maarten Robers, 06-53431224 

of penningmeesterFerrant@proton.me). 

  

Ook willen we iedereen uitnodigen bij te dragen aan het in stand houden van dit 

fonds. Een periodieke gift, een legaat, of een kleine eenmalig donatie: alle 

bedragen zijn welkom. Donaties kan men storten op rekeningnummer NL26 

TRIO 0212174266 ten name van Stichting Ferrant, onder vermelding van 

‘Donatie patientenfonds’. Donaties zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de 

belasting dankzij de ANBI status van Stichting Ferrant (RSIN: 804566641) 

  

Bestuursleden gezocht! 

Stichting Ferrant stimuleert en ondersteunt de antroposofische 

gezondheidszorg in de regio Eemland. Hiertoe beheert de stichting het gebouw 

waarin Therapeuticum Artemis gevestigd is. Ook ondersteunt zij de 

zorgaanbieders en patiënten van het therapeuticum middels subsidies en 

activiteiten. Het bestuur van stichting Ferrant is op zoek naar enkele 

nieuwe bestuursleden. Bel voor verdere informatie: Wim Cornelisse 

(voorzitter) 06-44188948 of Maarten Robers (penningmeester) 06-53431224. 

   

https://www.therapeuticum-amersfoort.nl/ 
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Hoi Allemaal, 

 

Graag wil ik me aan jullie 

voorstellen. Mijn naam is Daniëlle 

van der Horst en ik ben blij om deel 

uit te maken van de huisartspraktijk 

als nieuw teamlid. Mijn achtergrond 

in de verpleegkunde heeft me een 

stevige basis gegeven in de zorg. 

 

  
 

 

De antroposofische benadering van gezondheid heeft mijn interesse vanwege 

het holistische perspectief dat het biedt. Ik geloof in het belang van het 

integreren van lichaam, geest en ziel voor een gezonde levensstijl. In mijn vrije 

tijd ben ik graag creatief bezig, ben ik regelmatig in de natuur te vinden en 

breng ik graag tijd door met mijn vriendinnen. Ik kijk er naar uit om u te 

ontmoeten en met jullie samen te werken aan gezondheid en welzijn. 

 

Tot ziens in de praktijk!       Met vriendelijke groet,      Daniëlle van der Horst.  

 

  

 

 

 

Hallo, 

Ik kom bij jullie Therapeuticum 

Artemis werken en wil me graag 

even voorstellen. Mijn naam is 

Brigitte Van Cleynenbreugel en ik 

woon in Driebergen. 

Bij mij kan je terecht voor 

beeldende therapie, meditatie, 

mindfulness en biografische 

coaching.  
 



 

Ik werk met volwassenen, jongeren en kinderen. Ik zal ook kunstzinnige 

cursussen organiseren rond een thema, zoals bijvoorbeeld; de seizoenen, de 

levensfasen, de held in jezelf, maar ook rond zelfvertrouwen, rust en 

ontspanning. Zo kan je op een speelse manier bezig zijn met helende kunst en 

je creativiteit ontdekken. In de beeldende therapie ben ik ook geschoold in de 

methode van Liane Collot d’Herbois. Het werken met licht, kleur en duisternis 

als een medische schildertherapie. Hier staat de helende werking van de 

kleuren voorop. Via de website van Artemis hou ik jullie op de hoogte. 

Met hartelijke groet en tot ziens!  brigitte@isvara.nl 

 

 

 

Wie wil helpen in de tuin? 

 

Zaterdag 13 april is er vanaf 9.30 tot 

11.30 een open tuinochtend, samen 

de afgevallen bladeren en takjes 

opruimen zodat er weer ruimte komt 

voor nieuwe groei. 

We zijn blij met alle hulp!  

  
 

 

Laat mij even weten, graag via de therapeuten lijn 033-4633466 of mobiel 06-

15388445. 

Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

groeten     Eduard de Graaff 
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Dit frisse voorjaarsplantje, de Primula veris oftewel sleutelbloem is net aan het 

bloeien bij ons in de voortuin van het Therapeuticum.. Het is familie van de 

bekende primula’s, maar deze primula is een wilde plant. Ze heeft kleinere 

blaadjes, een hele lange steel, en goudgele trompetvormige bloemetjes in een 

trosje bovenop. In de duinen en in Zuid-Limburg komt een zusje van de echte 

sleutelbloem hier en daar nog voor: de slanke sleutelbloem (Primula elatior). 

Meestal wordt ze in bosgebieden gevonden. Beschut onder de bomen is het 

een van de eerste planten in het jaar die bloeit. Met fris groene blaadjes en een 

evenzo fris-geel bloemetje laat zij de nieuwe krachten van de lente zien. 

(Primus betekent de eerste). Wat maakt deze plant tot een hartplant? Dat is 

niet alleen zo, omdat ze stoffen maakt die o.a. op het hart werken, maar ook 

omdat ze iets bijzonders met blad en stengel doet. Blad en stengel in de plant 

hebben met hart en longen in de mens te maken. Het is een ritmisch gebied. 

Aan de stengel groeit in ritmische opeenvolging blad na blad. De stengel is 

smal en compact (te vergelijken met de hartsamentrekking), de bladeren 

maken zich zo breed mogelijk (hartontspanning). De meeste planten hebben 

zo’n ritme in het bladgebied. Daarmee zijn het nog geen geneesplanten voor 

het ritmisch gebied. Dan moet er iets bijzonders te zien zijn, zoals bij de 

Primula. 

De Primula maakt eerst een bladrozet, een krans van bladeren op de grond. 

Het volgende voorjaar schiet uit deze bladrozet de stengel met de 



 

bloemknoppen omhoog. Hier gebeurt dus iets bijzonders. Na een sterke 

terughouding (bladrozet), volgt een sterke groei naar boven. Dat duidt erop, dat 

er een bijzondere werking op het ritmische gebied, op hart en longen zou 

kunnen zijn. 

Vroeger werd de Primula vooral gebruikt voor luchtwegontstekingen, en soms 

als harttonicum. Nu wordt ze in het preparaat Primula Onopordon,(cardiodoron) 

samen met de plant Onopordon acanthium, de ezelsdistel  en 

Hyosciamus niger (bilzekruid), als hartplant gebruikt. 

Overgenomen van Huib de Ruiter, antroposofisch arts 

  

 

 

 

 

Kunst in het Therapeuticum 

 

Mijn naam is Annelies Hupkes, ik ben 66 jaar en teken al ruim 20 jaar 

mandala’s. 

Ook geef ik cursussen en workshops mandala tekenen, bij mij thuis in 

Bilthoven. 

Het tekenen van mandala’s is voor mij een manier om tot rust te komen, te 

ontspannen, maar ook om mijn gevoelens te uiten en een plek te geven; het 

geeft me een houvast en energie. Door het tekenen kan ik mijn emoties vorm 

geven en kan ik  heel veel situaties beter aan. 

Mandala tekenen is voor mij helend! 

Mandala is een woord uit het Sanskriet (oud Indiaas) en betekent magische 

cirkel. Deze cirkel begrenst het speelveld en geeft vrijheid en veiligheid, 
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waarbinnen je kunt tekenen, kleuren en jezelf uiten of laten zien. De vaak 

symmetrische figuren en symbolen helpen om je gevoelens/gedachten te 

ordenen en er kleur aan te geven. 

Het plezier, wat ik hier aan beleef, is ook fijn om met anderen te delen en om 

samen op ontdekkingstocht te gaan; ook als je totaal geen teken-ervaring hebt! 

Tijdens de cursussen geef ik informatie over mandala's , hun oorsprong, 

achtergrond hun symmetrie en interpretatie en ik rijk mogelijkheden aan om tot 

een ontwerp te komen en te kleuren. 

 Ik start altijd met een ontspanningsoefening of korte meditatie om zo 

ontspannen te kunnen genieten van wat er op papier ontstaat. 

Het maken van een mandala is niet alleen leuk en verrassend, maar ook heel 

persoonlijk en werkt op zichzelf al ontspannend en meditatief. 

(Ik noem de cursussen “een cadeautje voor je zelf”!) 

In de mandala’s, die ik hier laat zien, kan iedereen zien hoeveel mogelijkheden 

er zijn en hoe de hele wereld één grote inspiratiebron is:  de natuur, de 

seizoenen, religies, culturen, kunstuitingen, architectuur en geschiedenis. 

Zo verdiepte ik me de kleuren en vormen van indianen, de symmetrische 

figuren van de islam, de ‘dot-painting’ van de Aboriginals en het Keltische 

vlechtwerk. Het tekenen heeft mijn ogen geopend en gemaakt dat ik nog meer 

van de wereld om mij heen kan genieten. 

Ik hoop dat de tekeningen, die hier hangen u een beeld kunnen geven van al 

die inspiratie en de weg die ik afgelegd heb. 

Ik gebruik hoofdzakelijk kleurpotloden, soms een fineliner en pastelkrijt (voor 

achtergronden). 

  

Vriendelijke groet, Annelies Hupkes 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Activiteiten in het Therapeuticum 

 

 

Workshop: Lente en onze 
levenskrachten 

 

De lente, het nieuwe komt tot leven. 

De groeikracht verzamelt zich bij 

bomen en planten in de knoppen, en 

opent en ontvouwt zich. Een mooie 

gelegenheid om via kleur dit proces 

van groei en uit de knop breken te 

beleven. Via de kleur verzorgen we 

onze levenskracht en vitaliteit. In de 

kleuren kan iets nieuws ontstaan. 

We werken in de aquarel 

sluiertechniek op vochtig papier. 
 

 

Je hebt geen ervaring nodig. Gewoon genieten van het schilderen. De lessen 

zijn los van elkaar te volgen. 

Woensdag 27 maart, 10 en 17 april  

Tijd: 13-16u 

Prijs: 30,- per keer inclusief schildermateriaal. 

Aanmelden door een mail te sturen Als je op de hoogte wil blijven van mijn 

schilder- en tekenlessen. Stuur dan een mail naar brigitte@isvara.nl 
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Woensdag  24 
April           Lezing met Jana 

Loose 

  

Pasen  en Pinksteren, belicht 

vanuit Oudegyptische mysterie-

inhoud. 

  

“Wat men tegenwoordig de 

christelijke religie noemt, bestond al 

bij de ouden en ontbrak  niet vanaf 

de aanvang van het 

mensengeslacht, totdat Christus in 

den vleze verscheen: sindsdien 

kreeg de ware religie, die reeds 

aanwezig was, de naam van 

christelijk.” 
 

 

Zo sprak Augustinus (4e eeuw) toen voor hem de mystieke sluier vanuit de 

geest werd opgelicht. Voor hem stond vast dat in Christus zich datgene in de 

uiterlijke wereld heeft geopenbaard, wat de leerling door voorbereiding in de 

mysteriën zocht. 

  

Jana Loose, egyptoloog, voormalig redacteur van Motief, laat in deze lezing 

licht schijnen op de inhoud , achtergronden en de ontwikkeling van deze 

mysteriën tot in onze tijd. 

  

Woensdag  24 april a.s. Om 20.00 uur in het gebouw van Therapeuticum 

Artemis  

Daltonstraat 10 te Amersfoort. 

Entree 5 euro 

Aanmelden 033 - 4550622 

  

Met vriendelijke groet, 

Hetty van Dijk, 

 



 

  

  

De lente dient zich aan! De vogels fluiten en sommige planten lopen al uit. 

Daslook hoort bij die vroege vogels onder de planten. Ik word er altijd blij van 

als ik weer daslook kan eten. Dit wilde voorjaarskruid is familie van de ui en 

knoflook. Het heeft een milde knoflookachtige smaak. De groene ovaalvormige 

blaadjes komen uit ondergrondse witte bolletjes. Daslook gaat al snel bloeien 

met stervormige witte bloemetjes die in een krans staan. Alle plantdelen zijn 

eetbaar, maar het blad is het meest smaakvol wanneer het vóór de bloei 

geplukt wordt en rauw gegeten. 

Daslook is één van de voorjaarskruiden die ons nieuwe levenskrachten geven, 

helpen met opruimen, het oude loslaten. Het ondersteunt de spijsvertering en 

bevat veel voedingsstoffen. Verder heeft het een desinfecterende werking en is 

het onder andere gunstig bij hart- en vaataandoeningen zoals hoge bloeddruk 

en hoog cholesterol. 

Daslook komt veel voor in de bossen van Duitsland en Limburg, maar groeit 

ook in Amersfoortse parken, plantsoenen en tuinen. De plant is sinds enkele 



 

jaren niet meer beschermd en mag (beperkt) geplukt worden. Zorg er wel voor 

dat je niet te veel blaadjes van hetzelfde knolletje plukt zodat de plant in leven 

blijft. De blaadjes zijn ook lekker om op een boterham met kaas of notenpasta 

te leggen of door een salade te mengen. Met een grotere hoeveelheid kun je 

pesto maken, waardoor het langer houdbaar is. Als je het tot Pasen wilt 

bewaren kun je er het beste een klein laagje olie op gieten. 

  

Recept daslookpesto 

Ingrediënten 

· 50 gram daslook, gewassen en droog (gedept of in slacentrifuge), gesneden 

· 50 gram geraspte belegen (geiten)kaas of pecorino romano of Parmezaanse 

kaas 

· rasp van ½ - 1 citroen of limoen 

· 25-50 ml extra vierge olijfolie 

· eventueel een handje geroosterde pijnboompitten of cashewnoten 

Doe alle ingrediënten in de hakmolen van de staafmixer of keukenmachine en 

maal naar smaak grof of fijn. Deze hoeveelheden zijn een indicatie. Gebruik 

naar smaak (of om de consistentie te verbeteren) één of meer ingrediënten in 

een grotere hoeveelheid. Deze pesto kan ook veganistisch bereid worden door 

de kaas weg te laten of te vervangen door geroosterde noten. 

  

Wilt u meer weten over de eigenschappen van levensmiddelen of wat voeding 

voor u kan betekenen? Bel gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 

(06- 111 64 258). Ik merk soms dat mensen een drempel ervaren om hulp in te 

schakelen op het gebied van voeding uit angst dat er veel ‘moet’ veranderen. 

Dit is lang niet altijd nodig en ik kijk altijd samen met u wat bij u past. U houdt 

zelf de regie en krijgt meer vertrouwen door te weten welke gewoontes de 

moeite waard zijn om voort te zetten 

en hoe met kleine veranderingen verbeteringen in het voedingspatroon aan te 

brengen zijn. 

 

Simone Pieterse: Tel. 06 111 64 258 



  

 

 

 

 

Copyright © 2024 Therapeuticum Artemis 

 

Ons emailadres is: 

info@therapeuticum-artemis.nl 

 

Uitschrijven voor de nieuwsbrief? 

[*|UNSUB|*]Klik hier 
 

 

mailto:info@therapeuticum-artemis.nl

